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,,Vriendschap is een illusie!’’ zong Henk Westbroek ooit met zijn bandje Het Goede Doel. Die tekst zal hem 
vermoedelijk zijn leven achtervolgen, want ook nu maakt hij geen vrienden.

Dacht Henk eerst met onze voormalige burgemeester Roel Robbertsen een heel goed gesprek te hebben, viel dat 
even later toch weer tegen. Wat was er aan de hand? De commissaris van de Koningin, het ambt dat Robbertsen 
sinds kort bekleed, was blijkbaar onder de indruk van de bevlogen Westbroek, die meedeed aan een voorselectie 
die later de nieuwe burgemeester van de stad Utrecht moet opleveren.

De Edenaar (of is hij inmiddels verhuisd?) gaf positief advies aan de raadscommissie van Utrecht over West-
broek, zodat die uit zijn namenlijstje weer twee kandidaten kan kiezen. De inwoners mogen dan uit dat duo 
stemmen op hun eigen burgervader.

Westbroek was echter stomverbaasd toen de commissieleden Robbertsen terugfloten, waarna de kersverse com-
missaris alsnog terug moest komen op zijn positieve advies. ,,Waarom heeft u die Westbroek niet afgeserveerd? 
Wij willen niet met die klootzak praten’’, zijn de woorden die volgens de zanger/deejay/politicus vermoedelijk 
tegen de voormalige burgemeester zijn gezegd.

Nu is het Utrechtse voor Robbertsen geen vreemd terrein, maar de stadse omgang met elkaar blijkt toch iets 
bijzonders. Je zou er bijna een verwrongen zelfbeeld aan overhouden. Gelukkig kun je nu dan terecht bij de 
kersverse stichting Zelfacceptatie (zie voorpagina), een club met nationale ambities.


